Voor kleine en grote
vragen over de opvoeding
van kinderen tussen

0 en 21 jaar.

MAAK EEN AFSPRAAK

> mail naar opvoedingswinkel@stad.gent

> bel naar 09 323 55 10 tijdens de permanenties
> kom langs voor een korte infovraag of om
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een afspraak te maken tijdens de permanenties

PERMANENTIES

In de Opvoedingswinkel Gent kan je elke weekdag
van 9 tot 13 uur binnenlopen (behalve dinsdag

en tijdens de schoolvakantie). Je kan dan zonder
afspraak terecht voor een korte infovraag.

GESPREK OP AFSPRAAK

Op afspraak kan je elke weekdag terecht
van 9 tot 20 uur, ook op dinsdag en tijdens
schoolvakanties..

Wil je graag een tolk? Laat het ons tijdig weten!

Ben je een leerkracht of een student, dan vragen
we om eerst een mail te sturen met je vragen.
We maken dan een afspraak.

GESLOTEN

>van 15 juli tot en met 15 augustus
> tijdens de kerstvakantie

> op feestdagen

Srsinanvus

OPVOEDINGS
WINKEL gent

Sint-Margrietstraat 4

9000 Gent

09 323 5510
opvoedingswinkel@stad.gent
www.opvoedingswinkelgent.be

£ www.facebook.com/OpvoedingswinkelGent

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer:
tram 1 (halte Gravensteen)

ck — algemeen directeur - stad

tram 4 (halte Langesteenstraat)

Heb je er

ook eendje?

Opvoedingswinkel Gent, voor kleine
en grote vragen over opvoeding.



Opvoeden doe je elke dag,
het is leuk en uitdagend.

Toch is het niet altijd
even gemakkelijk.
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> We bieden je een luisterend oor.
>We hebben informatie over

opvoedingsthema’s.

> We maken je wegwijs in het Gentse
aanbod opvoedingsondersteuning.

> We geven advies op maat. Jouw vraag staat
daarbij centraal.

We zijn er voor mama’s, papa’s, grootouders,
familie, begeleiders, ... Kortom voor iedereen
die van ver of dichtbij betrokken is bij

de opvoeding van kinderen en jongeren
tussen 0 en 21 jaar.

We werken gratis en anoniem.
Wil je er graag een tolk bij?
Geef ons een seintje!

ElkRe ouder heeft weleens
twijfels, onzekerheden en
vragen bij het opvoeden
van Rinderen en jongeren.

OPVOEDEN...

> Het is toch echt zo lastig om rustig te
blijven als mijn kind tegendraads doet
of een woedeaanval krijgt.

> Mijn zoon wil alleen maar frietjes eten.

> Hoe moet ik omgaan met het verdriet
van mijn dochter?

> Kan het kwaad dat onze dochter te lang
voor het scherm zit?

> Bij mijn ex-partner mogen ze alles.

En ik stel liever duidelijke grenzen.

> Onze tiener lijkt echt vergroeid met zijn
smartphone: wat moet je daarmee?

> Ik wil gewoon eens checken of ik wel
goed bezig ben.

Meestal kan je met die vragen terecht
bij vrienden, familie of school, maar
ook in de Opvoedingswinkel kan je
geholpen worden.



